
Werkgroep Filosofie van de Vrijheid

Dit initiatief heeft als doel mensen elkaar te laten ontmoeten die antroposofische
scholingsvraagstukken dierbaar zijn en daaraan willen werken in een werkgroep.

Eerst iets over het waarom, hoe en wat? Daarna wat over de initiatiefnemer.

Waarom?

Wijsheid van de mens, antroposofie is in je eentje te bestuderen, maar de ontmoeting
lijkt er onlosmakelijk mee verbonden te zijn. In de ontmoeting kan je spreken over
scholingsvraagstukken, waardoor je eigen scholingsweg verhelderd kan worden. In alle
werken van Rudolf Steiner kan iemand lezen hoe een mens zich kan ontwikkelen. In
alles wat hij ons nagelaten heeft, zijn directe en indirecte handreikingen te vinden naar
een van zijn eerste boeken: Filosofie van de Vrijheid. In dit boek gebruikt Rudolf
Steiner nog geen termen die kenmerkend zijn voor de antroposofische beweging, maar
beschrijft hij gereedschappen waarmee het kunstwerk van de antroposofie kan
ontstaan. Het onbevangen waarnemen en denken nemen een centrale plek in. Maar,
kan je zeggen "... het denken lijkt het zieleleven uit te drogen. Maar dit is slechts de
zich sterkmakende schaduw, van zijn van licht doorvlochten, warme [...] werkelijkheid"
[1]. "Men zal vinden, dat, hoe meer onbevangen men de geesteswetenschap juist met
de positieve prestaties van de wetenschap in samenhang brengt, des te mooier de
volledige overeenkomst erkend kan worden" [2].

De arbeid gaat dus om de ontdekking en verdieping van antroposofie. Dit is een hoogst
individuele weg, waar de respectvolle ontmoeting kan helpen. Dit zijn dan ook de drie
pijlers van deze werkgroep: Filosofie van de Vrijheid, scholingsvraagstukken en de
ontmoeting.

Hoe?

De meeste werkgroepen ontmoeten elkaar op een vast plek. Deze werkgroep verzamelt
zich vanuit de interesse in deze drie pijlers en kan overal plaatsvinden waar deze groep
mensen elkaar kan en wil ontmoeten. Het reizende karakter geeft iedereen de
mogelijkheid om deel te nemen, door soms ver te reizen of soms minder ver, door bij
v.b. bij hem of haar om de hoek zelf een weekend te verzorgen. Door de mogelijkheid
elkaar herhaaldelijk te ontmoeten kan je de contouren van je eigen ontwikkelingsweg,
in verhouding tot die van de ander, gaan ontrafelen. Bij elk weekeind kan door de groep
een persoon worden uitgenodigd die deze drie pijlers al langer dierbaar zijn. Deze
persoon kan inspireren of vragen bewegen, mocht de situatie hierom vragen. Mijn
ervaring is dat dergelijke personen een brug kunnen slaan met een generatie die ons
voor is gegaan en liefdevol kan uitkijken naar mensen die deze weg op geheel
individuele manier ook willen gaan.

Kunst is bij de ontmoetingen zeer welkom in de vorm van gemeenschappelijke
oefeningen b.v. euritmie. Dit is echter afhankelijk van de expertise en de motivatie van
de deelnemer die dit wil voorbereiden.



Wat?Om dit werk mogelijk te maken is een rustige locatie, simpele slaapplek en een
gezonde maaltijd een voorwaarde. Hier worden praktische oplossingen voor gezocht,
waar bij het samen koken, eten en afwassen een levendig onderdeel van de ontmoeting
mogen zijn. De kosten worden hiermee ook beperkt tot het minimum. Locaties zijn
doorgaans gratis of tegen een kleine vergoeding te organiseren. Het komt dan aan op
de inventiviteit van de paar mensen van de groep die een bepaald weekeind wil
voorbereiden.

Als je dit aanspreek, kan je deze interesse kenbaar maken door een korte mail te
sturen aan sfvs@gmx.com. Vragen zijn ook van harte welkom.

Vermeld in de mail je naam en als je wilt de stad waar je woont. Verder wil ik graag
weten of je mee wilt organiseren of in eerste instantie alleen op de hoogte gehouden
wilt worden van verdere ontwikkelingen.

Wat over mij?

Mijn naam is Merlijn Baron en je hebt hierboven een beschrijving kunnen lezen van een
werkgroep die ik de afgelopen jaren in Duitsland heb leren kennen. De mensen en de
manier waarop we de 3 a 4 weekeinden per jaar hebben vormgegeven, zijn mij heel
dierbaar. De plekken waar we elkaar ontmoetten, kwamen steeds gastvrij op mij over.
Een gastvrijheid die in mijn ervaring vaak gepaard ging van een dankbaarheid voor het
werk dat we deden. De groep bestaat niet uit een vast aantal personen, maar uit een
klein aantal mensen die ik steeds mocht ontmoeten en een kring van mensen die al
naar mogelijkheid er bij kon zijn. De mensen die nu eens niet van Hamburg naar bij
voorbeeld Basel wilden reizen organiseerden dan zelf de bijeenkomst, natuurlijk in goed
overleg. De wisselende locatie en samenstelling van mensen was geen enkel probleem
om in een levendige sfeer aan het werk te gaan met antroposofie.

Als jeugdwerk ben regelmatig naar toneelstukken en conferenties in het Goetheanum
gegaan. In Nederland mocht ik meewerken aan JIC (Jongeren in de
Christengemeenschap) en JAN (Jongeren Antroposofie Nederland). Waarbij een van de
hoogtepunten die ik herinner toch wel de ontmoeting was tussen JIC & JAN in het
jeugdweekeind: Sex, druks en Rock&Roll. Ik herinner me een bijzondere ontmoeting
tussen priesters van de Christengemeenschap en "antroposofen". In het dagelijks leven
ben ik getrouwd, vader van 4 kinderen, werk als leraar Duits en ben net begonnen met
iets wat ik al van kinds af aan wilde: cello spelen.

Ter voorbereiding van dit initiatief heb ik een aantal mensen benaderd die bij deze
weekeinden aanwezig kunnen zijn om te inspireren en vragen te bewegen. Hierbij heb
ik de volgende mensen ontmoet die geïnteresseerd reageerden: Stefan Kapitany, Jan
van Gils, Jesse Mulder, Wim Wolbrink en Christine van Tellingen.

Vervolg:

Over een maand volgt een uitnodiging voor een ontmoeting online aan diegene die mee
willen organiseren voor de eerste bijeenkomst. Daarna volgt vanzelfsprekend een
uitnodiging aan allen die kenbaar gemaakt hebben dat ze interesse hebben.

Heb je interesse, dan kan je dit kenbaar maken door een mail te sturen naar
sfvs@gmx.com.

Een welgemeende groet,

Merlijn Baron

[1] Vertaald uit: hfst 'Factoren van het leven'. "Filosofie van de Vrijheid" R.S.

[2] Vertaald uit: Voorwoord derde oplage van "Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere
gebieden?" R.S.
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Merlijn Baron : sfvs gmx.com


