
Natuurbeleven van de mens in de zomer 

 

 

Voorjaar 1923 sprak Rudolf Steiner in een reeks voordrachten over de kringloop van het jaar. Hij schetste 

deze als een ademhalingsproces van de aarde. Een half jaar later ging hij dieper in op de vier grote 

jaarfeesten. In onderstaand programma staat de Sint Jans-imaginatie uit de voordracht van 12 oktober 

1923 centraal. 

 

Sint-Jansviering op vrijdag 27 juni 2025 

Programma van 19.30 tot 21.30 uur 

• Kaars aansteken en verwelkoming 

• Russisch Lied no 1 - Mikhail Glinka, voor viool, cello en piano (Jorinde, Ephraïm en Lia) 

• Voordracht door Jan over de kringloop van het jaar 

• Muziek voor de Sint-Jans-imaginatie – Imke Jelle van Dam/Ephraïm van IJzerlooij, voor cello, 

viool, piano, accordeon en 2 melodica’s (Ephraïm, Jorinde, Imke Jelle, Onno en Lia) 

Korte pauze met koffie en thee en koek 

• Vertelling door Jan over de Sint Jans imaginatie 

• Kunstzinnig werken met pastelkrijt o.l.v. Charlotte 

• Muziek voor de Sint-Jans-imaginatie (herhaling) 

• De Mysteriën van de hoogten, de diepten en het midden, en de samenvatting van de drie, 

voorgedragen door Jan 

• Mystery 7+ - Imke Jelle van Dam, voor cello en piano (Ephraïm en Imke Jelle) 

• Dankwoord en afsluiting, kaars doven 

 

Met kunstzinnige medewerking van: Jan van den Boogaard, Charlotte Luijerink, Ephraïm van IJzerlooij, 

Jorinde van IJzerlooij, Onno Wieten, Lia Zandvliet en Imke Jelle van Dam 


