
De Christengemeenschap Zeeland 
 

Kijk in een kapel 
koffie & kunst (met een knipoog) 

 
 

In de Ioanes-kapel van de Christengemeenschap Zeeland zijn al een paar jaar bijzondere 
zondagsdiensten. Iedereen is welkom. Maar nog niet iedereen weet ons te vinden, of stapt 
zomaar in z’n eentje binnen. Daarom nodigen gemeenteleden op zondag 7 september 2025 
allemaal iemand uit die nog nooit een mensenwijdingsdienst heeft bijgewoond. 
 
En … ook jij bent van harte welkom! 
 
Het programma bestaat uit twee delen. Deze zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken. De 
mensenwijdingsdienst is toegankelijk vanaf 14 jaar. De buitendeur gaat dicht tijdens de dienst. 
Daarna is er koffie, thee, sap en iets lekkers. Ook kan je kunst (met een knipoog) bekijken of kopen. 
Onze priester verzorgt rondleidingen door de kapel. Als je wilt, kan je even mee. Heb je vragen? 
Stel ze dan gerust. 
 
 

Datum:    zondag 7 september 2025 
Deur open:   09.30 uur 
Dienst:   10.00 – 11.00 uur (tijdens de dienst is de deur gesloten) 
Leeftijd:   vanaf 14 jaar 
 
Daarna:  koffie & kunst (met een knipoog) 
Rondleiding:  11.45 uur en 12.45 uur 
Afronding:   14.30 uur 
Adres:   Ioanes-kapel, Bree 14, in het centrum van Middelburg 
Website:   www.middelburg.christengemeenschap.nl 

 
 
 
De Christengemeenschap is een internationale beweging tot religieuze vernieuwing. De oprichting in 1922 
gebeurde in nauwe samenwerking met Rudolf Steiner (1861 – 1925), grondlegger van de antroposofie. Elke 
gemeente, waar ook ter wereld, is een onafhankelijke vrije gemeenschap. Mensen zijn vooral met elkaar verbonden 
via de mensenwijdingsdienst en hun persoonlijke zoektocht naar een eigentijdse manier van christelijk religieus 
leven. 
 
 
Parkeren 
Kom je met de auto of met de fiets? Graag parkeren op  de Stoppelaartuin, Achter het Hofplein, op het Bagijnhof 
en in de Sint Jorisgang. Je fiets kan je wegzetten op de Stoppelaartuin. 
 


