
Vier vertelmiddagen in het najaar van 2025 

in het oude kerkje van Tolbert 
 

 

 

Over ons 

Wij – Yfke Hilgenga & Rolf van Velthoven – zijn 2 enthousiaste vertellers die jou graag willen 

meenemen in de magische wereld van verhalen waarin de ziel van een volk of van een bepaalde 

cultuur in de menselijke geschiedenis zichtbaar en ervaarbaar wordt.’ 

 

Wat jij op deze vertelmiddag kunt verwachten 

Op deze middag maak je kennis met 2 verhalen die passen binnen het thema ‘Hoe maak ik 

tegenslag tot zegen ?’ 

 

Programma 

Eerst stellen de beide vertellers zich kort aan jou voor. 

Het eerste verhaal is het verhaal van Job uit het Oude Testament, maar nu aangevuld en 

doorgetrokken naar onze tijd. 

Verteller: Rolf van Velthoven 

Pauze – met koffie of thee en een koekje ! 

 

Het tweede verhaal is er één van Aart van der 

Leeuw uit de verhalen-bundel ‘De gezegenden’ uit 

1923 en draagt de titel: ‘Het Loflied’. 

Verteller: Yfke Hilgenga’  

 

Toegang 

Er wordt een vrije bijdrage gevraagd om de kosten 

voor de huur van de kerk en voor de verwarming in 

de koude maanden te kunnen voldoen. Achter in de 

kerk staat voor dit doel goed zichtbaar een bus ! 

 

De kerk bevindt zich aan: Hoofdstraat 48 Tolbert. 

‘Het komende najaar zullen wij in het oude 

kerkje van Tolbert weer een 4-tal vertelmiddagen 

verzorgen.  

De data van de 4 vertelmiddagen zijn: 

• 28 september 

• 26 oktober 

• 23 november 

• 28 december 2025 

altijd van 14.00 tot 16.00 uur.  

Een kleine uitloop in de tijd is mogelijk ! 

 

Noteer deze data alvast in jouw agenda ! 

Op elke vertelzondag worden steeds 2 andere 

verhalen verteld. Elke vertelmiddag heeft een 

thema waarbinnen de 2 verhalen van die 

bepaalde middag passen. 

 

Het thema op 28 september is: ‘Hoe maak ik 

tegenslag tot zegen ?’’ 

 

 


