
Programma  
De verjongende kracht van Vídar  

26 november 2022 
In de Proeflokalen, Vispoortplein 16 

Te Zutphen 
 
 
10 uur inloop 
 
10.30 welkomstwoord 
 
10.45 – 13 uur: Over de Völuspá (de Schouw van de Zieneres) en de Hávamál 
(het Lied van de Hoge), de eerste twee liederen uit de poëtische Edda en de rol 
die Odin en Vídar daarin spelen. 
Met Frits Burger, spraak en euritmie.  
 
13 – 14 uur: lunch 
 
14 uur: Harrie Salman over Vídar en de Nathanische ziel 
 
15 – 15.15 uur: pauze 
 
15.15 – 16.30 uur: meditatie en gelegenheid om in gesprek onze ervaringen met 
elkaar te delen 
 
16.30 – 17 uur: muziek en slotwoord 
 
 
Meer informatie op antrovista.nl en enkidoe.nl  
Aanmelden via: fritsburgerts@gmail.com  
Gaarne zelf een boterham meenemen voor de lunch. Voor soep, koffie en thee 
wordt gezorgd. 


