Bijlage van “De Noordse Inwijdingsweg en
de Widarschool voor Geesteswetenschappen”

Are Thoresen

Noot vooraf van de vertaler en uitgever: Deze bijlage komt uit het
bovengenoemde in-vertaling-zijnde boek dat bij het bezoek van de schrijver
end januari in Nederland gepresenteerd zal worden.

Robert Jan Kelder

De voltooiing en publicatie van dit 3-delige werk markeert het einde van
een proces dat 4 jaar in beslag nam.

Het grootste deel van mijn leven leefde ik in een spirituele wereld en
observeerde ik de elementenwezens, later ook spirituele wezens van hogere
rijken en werelden.

Toen, tijdens Covid, in een periode van intense concentratie, begon ik door
te dringen in de "diepere" niveaus of lagen van de elementaire wereld, die
tot dan toe onbekend waren voor mij (Rudolf Steiner spreekt erover op
sommige plaatsen - maar niet op een consistente manier), en ik bereikte een
drempel met een beschermer. Toen ik hem naar zijn naam vroeg,
antwoordde hij: "Ik ben Widar".

Widar is (nu) een aartsengel en kan als beschermer persoonlijk advies geven
(wat een Archai naar ik begrijp niet kan).

Sindsdien heb ik drie boeken geschreven over de Noordse Weg naar de
spirituele wereld, omdat ik mijn weg door de natuur en de elementaire
wereld heb geidentificeerd als een pad dat nu voor veel mensen mogelijk is,
en ik gemerkt heb dat het een gemakkelijker weg lijkt te zijn dan andere.

Toen ik Widar vroeg naar de resterende klassen van de school die Rudolf
Steiner aan het eind van zijn leven creéerde (de Michaélschool), antwoordde
hij, zoals ik in mijn vorige boek al vertelde, dat de resterende klassen (2 en 3)
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niet geschikt waren voor de mensheid van vandaag en zeker herzien
moesten worden, omdat de spirituele wereld voortdurend veranderde. Ze
werden achter slot en grendel opgeborgen.

Ik begon deze weg, die ik de Michaélweg noemde, te karakteriseren als
gesloten of overwoekerd of bijzonder moeilijk in vergelijking met de
Widarweg of Noordse weg, die ik sinds 2019 als open en toegankelijk voor
de meesten zag.

Rudolf Steiner beschrijft dat de wijsheid van de antroposofie in grote
beelden in de bovenzinnelijke wereld boven door de aartsengel Michaél in
een grote school van geincarneerde menselijke geesten werd neergelegd, die
zich voorbereidde op incarnatie op aarde. Kort voor zijn vroegtijdige dood
transformeerde Rudolf Steiner deze school van de heilige Michaél in een
aardse school en gaf de Eerste klas van deze school met de 19 lessen die
mensen voorbereiden op de weg naar de geestelijke wereld. Dit omvat ook
voorspraak van de "Wachter", die velen (waaronder ikzelf) identificeren als
Michael zelf.

Rudolf Steiner zei dat Michael na 1979 en in de 20e eeuw evolueerde van een
aartsengelwezen naar een Archai of tijdgeest voor de hele wereld. Rudolf
Steiner wees er ook op dat Widar Michael in deze tijd zou vervangen als de
aartsengel.!

Verschillende antroposofen hebben gereageerd op mijn etikettering van de
Michaélweg als voltooid.
Dit behoeft nadere en diepere uitleg.

Er zijn drie hoofdpoorten naar de geestelijke wereld zoals beschreven door
Rudolf Steiner op 2 maart 1915 (GA157) en 3 februari 1913 (GA144): de Poort
van de Dood, de Poort van de Elementen en de Poort van de Zon.

! Gevraagd naar de bron voor deze uitspraken van Rudolf Steiner wees de auteur naar het
boek van Sergei O. Prokofieff: De kringloop van het jaar als weg tot de etherische Christus,
Rotterdam, 2013, waarin Hoofdstuk XII de rol van Widar tezamen met die van Michael en de
nathanische Jezus behandelt bij de etherische verschijning van Christus. Het eigenlijke citaat
heb ik (nog) niet gevonden. (noot van de vert.)
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Er zijn verschillende wegen naar of door deze drie poorten die worden
geleid, gestuurd of georkestreerd door verschillende spirituele wezens, zoals
Michael, Widar en anderen.

Er zijn natuurlijk vele wegen, en er zijn ook vele wegen binnen de
antroposofie, maar de focus van de 19 lessen binnen de aardse school van
Michaél was om de Poort van de Zon te bereiken. Dit bleek in Rudolf
Steiners tijd moeilijk en ik geloof dat het nu nog steeds moeilijk is, maar niet
onmogelijk.

Michaél, die nu een Aartsengel is, heeft Widar ingewijd in zijn plaats als de
nieuwe Aartsengel en Michaéls kracht, woorden en hulp stromen nu door
Widar heen. Dus Widars weg door het elementaalrijk is gebaseerd op
Michael en Christus.

Terwijl ik de weg van Widar bewandelde die naar de Poort van de
Elementen leidde, zag ik velen de verschillende wegen bewandelen die naar
de Poort van de Elementen leiden, nog meer op de wegen die naar de Poort
van de Dood leiden, maar heel weinig op de wegen die naar de Poort van de
Zon leiden.

Als ik nu in de spirituele wereld sta en mezelf zo positioneer dat ik alle drie
de poorten kan zien, zie ik dat mensen werkelijk door alle poorten gaan.
Maar de meeste mensen gaan door de Poort van de Elementen - welke weg
ze ook nemen.

Ik ben er nu van overtuigd dat Rudolf Steiner niet veel sprak over deze
Poort van de Elementen en de manieren om er te komen, omdat ze gesloten
was en hij wist dat ze gesloten was. Maar hoe meer ik nadenk over deze
drie poorten en hoe meer ik praktisch onderzoek doe, hoe meer ik begin in
te zien dat je idealiter alle drie de poorten moet benaderen. En dat de
vaardigheden en kennis die je opdoet op de ene weg of bij de ene poort je
kunnen helpen wanneer je een ander weg probeert of een andere poort
probeert te bereiken.

In onze tijd hebben veel mensen spirituele ervaringen en ik denk dat het
mogelijk is dat ze niet gemakkelijk waarderen wat antroposofie hen aan
kennis en begeleiding kan geven, omdat ze op een weg door de elementaire



wereld zijn. Deze onderdompeling in de elementaire wereld en de daarmee
verbonden helderziende ervaringen worden soms als 'atavistisch' en dus
niet gezond bestempeld. Mijn ervaring is echter dat alle bewuste
helderziendheid niet atavistisch is als het met heldere gedachten gebeurt.



