
De strijd om het menszijn - Zaterdag 7 december 

 

Krachten en machten in de wereld politiek 
 

Voordrachten:  door Kees van der Pijl en Rembert Amons 

 

Naast de continentale machtsblokken is er nu ook sprake van globalistische NGO’s en multinationals die 

het wereldtoneel bepalen. Door beide werkt sturend de financiële wereld. Hun belangen worden 

gedreven door krachten en machten die de mensheidsontwikkeling veelal in dystopische richtingen 

stuwen. Hoe varen we tussen Scylla en Charybdis opdat de mensheid inzicht, vrijheid en saamhorigheid 

kan ontwikkelen? 

Programma 

13.00   Inloop 

13.30 - 13.45      Welkom en opening door Jan van Gils  

                               Korte muzikale opmaat door Marc van Delft 

13.45 - 15.00   Prof. Dr. Kees van der Pijl:    De Atlantische heersende klasse tegen de BRICS 

Vanaf de 18de eeuw is er een strijd om de wereldmacht gaande tussen het liberale Westen en zgn. 

mededingerstaten, te beginnen bij Frankrijk. Het Westen werd eerst aangevoerd door Engeland, later door Anglo-

Amerika. De heersende klasse in het Westen is georganiseerd in allerlei planningsnetwerken, van de Rhodes-

Milnergroep tot het World Economic Forum. Het was in staat alle uitdagers tot nu toe te verslaan: na Frankrijk, 

Duitsland en Japan, de USSR. Nu is met de BRICS weer zo'n mededingerblok opgestaan en weer is het oorlog. 

Maar ditmaal verliest het Westen. Wat gaat dit betekenen voor ons leven, onze politiek? 

Koffie – thee 

15.30  - 16.45   Rembert Amons:  Vier beschouwingsniveaus in onze sociale orde in relatie tot een 

aantal belangrijke ontwikkelingsmomenten van de afgelopen 100 jaar. 

 

 

16.45 – 17.30  Gesprek met beiden sprekers 

 

Kees van de Pijl: Emeritus hoogleraar Internationale Betrekkingen - Universiteit van Sussex. Was 

directeur van het Center for Global Political Economy en vele andere functies 

Rembert Amons: Docent aan het Rudolf Steiner college (oa filosofie), die sinds eind jaren 90 de 

wereldgebeurtenissen volgt 

 

Tijd:    Zaterdag 7 december 2024 van 13.00-17.30  

Plaats:    Zeister vrije school, 3707 GL   Socrateslaan 22 te Zeist. (Ingang hek basisschool) 

Vrijwillige bijdrage: Sprekers, huur, en koffie/ thee. 

Contact:                     jgvgils@gmail.com 

mailto:jgvgils@gmail.com

