Koninklijk omgaan met het kwaad:
kennen - confronteren - verlossen

Illustratie uit: Juke Hudig- De Dwerg

Zaterdag 20 september 2025
Stichtse Vrije School
Socrateslaan 24, Zeist



Een themadag georganiseerd door de
Landelijke Ledengroep Christologie en Antroposofie

Thema:

Deze dag zal een vervolg geven op de themadag in 2024, waarbij we
een begin hebben gemaakt met het thema: ‘Het boze omvormen’. We
kunnen de vraag stellen ‘Hoe kun je in onze tijd gewapend zijn tegen
het kwaad?’, waarbij we het kwaad vaak buiten onszelf zoeken. Een
net zo rechtmatige vraag is: “‘Hoe leer ik met een koninklijke houding
om te gaan met het kwaad?’, waarbij het eerder om de eigen innerlijke
houding gaat.

In de ochtend zal Bastiaan Baan ons meenemen 0.a. aan de hand van
een gedicht van Matthdus Casimir von Collin, ‘Der Zwerg’, dat door
Frans Schubert op muziek is gezet. Het lied zal ten gehore worden
gebracht door bariton Lex Kaldenberg. De daarbij behorende pastels
van kunstenares Juke Hudig zullen het lied illustreren.

In de middag zal de focus meer liggen op de confrontatie met het
boze, aan de hand van zowel passages uit de evangelién als met
voorbeelden uit de huidige tijd. We kunnen proberen om op eigen
kracht het kwade te doorzien en te leren kennen, maar in een
regelrechte confrontatie zullen we al gauw het onderspit delven, en
een verlossing van het kwaad Kklinkt voorlopig nog als verre
toekomstmuziek.

Maar het is wellicht mogelijk om met de hulp van Christus het kwaad
te leren kennen, te confronteren en te verlossen. Zijn uitspraken: “In
deze wereld heb je angst, maar sterk je moed: Ik heb de wereld
overwonnen’ en ‘Over de vorst van deze wereld is reeds beslist.” (Joh.
16) kunnen daarbij tot innerlijk steun zijn.

Na de voordrachten zullen we het thema in kleine groepjes verder
kunnen verkennen en uitdiepen.



Programma:

10.00 inschrijving/ontvangst koffie.
10.30 Welkom en toelichting op programma

10.35 korte inleiding op de dag + inhoud
“Der Zwerg” van Schubert door:
Lex Kaldenberg zang, en Hanna Zomerplaag piano

11.50 le voordracht door Bastiaan Baan

ter afsluiting nogmaals het lied Der Zwerg
11.45 gespreksronde in kleine groepjes |
12.30 Lunchpauze met brood en soep

13.30 2e voordracht door Bastiaan Baan
14.30 2e gespreksronde in kleine groepjes II

15.00 Vragen en terugblik op de dag
15.30 Afsluiting

Praktische gegevens:
Plaats: Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL Zeist

Prijs: De kosten bedragen € 60,- incl. lunch, koffie en thee. *)
Betaling vooraf over te maken op:
NL16INGB0665617224 - t.n.v.: T. Haring, Brummen

Aanmelding:

Graag zo vroeg mogelijk i.v.m. de organisatie,

liefst voor 10 september 2025

per e-mail: ledengroep.antr.chr@gmail.com

of tel: Tom Haring (06-25027612) of Joep Eikenboom (06-23976835)
De aanmelding is definitief na ontvangst van de betaling.

Inlichtingen:
Tom Haring (06-25027612) of Joep Eikenboom (06-23976835)
of e-mail: ledengroep.antr.chr@gmail.com

*) Door de gestegen kosten zijn wij helaas genoodzaakt de toegangsprijs te verhogen.



Landelijke Ledengroep Christologie en Antroposofie:

De Landelijke Ledengroep Christologie en Antroposofie van de AVIN
stelt zich tot doel om het christologisch werk van Rudolf Steiner, een
wezenlijk onderdeel van de antroposofie, te verzorgen en ontwikkelen,
We willen er zorg voor dragen dat Steiners christologie op de kaart
blijft staan.

Alles wat de antroposofie brengt, leidt tot inzicht, waarna het via het
kunstzinnige moet leiden tot religieuze verdieping. Het is een weg
voor de ziel die gaat via denken, voelen en willen. Of zoals Rudolf
Steiner het in een bepaald verband verwoordde: Antroposofie is “niet
slechts [...] een aangelegenheid van het intellect en van het gemoed,
maar [een aangelegenheid] die in de hoogste zin moreel en geestelijk
1S.”



