
Europa tussen Oost en West zaterdag 28 juni, Rafaël kerk, Zeist.

De opgave van het midden

Bezinningsbijeenkomst over de noden van deze tijd.

 

Lezing door Ton Jansen

Europa wordt als het ware vermorzeld tussen het Westen (met name Amerika) en het Oosten 

(met name China) en meegesleept in de machtsstrijd tussen deze twee grootmachten. Welke 

plaats is hierbij weggelegd voor Europa, als midden tussen deze twee uitersten? Wat kan en zou 

haar rol op het wereldtoneel moeten zijn? En wat betekent dit voor ons als individuele mensen? – 

Met speciale aandacht voor de idee van de Sociale Driegeleding.

 

Toelichting op de middag

In deze bijeenkomst lichten we een tipje van de sluier op van moderne sociale en spirituele 

problemen.

Bestaande uit drie delen, de voordracht ter inleiding. Vervolgens zullen we in een werkgroep met 

oefening en gesprek, de chaotische aard van de maatschappelijke omstandigheden bekijken, die 

voortkomen uit de overheersing van steekwoorden in plaats van waarheid in de spirituele sfeer; 

conventies in plaats van wetten in de politieke - juridische sfeer; en routine in plaats van een 

levenswijze in de economische sfeer, om ‘het probleem’ helder te zien. Afhankelijk van de tijd, 

zullen we één of meerdere van hiervoor genoemde sferen in een oefening, bekijken. Tot slot zal 

nog een afrondend gesprek volgen met Ton Jansen.

De bijeenkomst zal onderbroken worden door twee korte pauzes, met aan het einde van de 

middag een afsluiting.

 

Ton Jansen (1953) is van origine sociaal-psycholoog. Hij werkte zowel in het onderwijs (o.a. als 

docent maatschappijleer) en in de gezondheidszorg. In 2000 richtte hij de uitgeverij Perun 

Boeken op. Daarbij worden veel van de vertalingen door hem zelf gemaakt, terwijl hij ook de 

eindredactie verzorgt. Daarnaast is hij ook auteur van verschillende boeken over spirituele en 

maatschappelijke thema’s en houdt hij regelmatig voordrachten.

 

Benieuwd naar deze middag? We hopen op je komst!



Opgave: is wenselijk en kan bij Els van Dongen: fiederels@ziggo.nl

Entree:   €15, graag contant en gepast aan de deur te voldoen;

Datum:   zaterdag, 28 juni

Tijd:         aanvang 13:00 uur tot 17:00 uur [ontvangst vanaf 12:30 uur]

Locatie:  Rafaëlkerk Zeist, van Tetslaan 4, 3707 VD te Zeist

 

De organisatie is in handen van de Kerngroep sociale driegeleding in samenwerking met de 

werkgroep, Sociaal Initiatief en de stichting Eurosophia.

 

Deze middag is voor iedereen toegankelijk, dus mocht je nog andere geïnteresseerden in je 

omgeving kennen, dan zijn zij van harte welkom.

Ter attentie 1.

Separaat van deze bijeenkomst en los en onafhankelijk van de andere programma onderdelen te 

volgen, organiseren we ‘s morgens van 11u-12u (inloop vanaf 10.30 uur) Euritmie. In het kader 

van ‘de dag van de sociale driegeleding’ willen we daar ook vanuit deze gedachten met Euritmie, 

vorm aangeven, door Jean Luc Hernández (Frankrijk) Professor in de Euritmie. Taal engels en 

vanwege een try out, vrijwillige bijdragen, wel graag contant en gepast aan de deur te voldoen.

Opgave bij Dafne Boukema: info@sociaalinitiatief.nl

Ter attentie 2.

Separaat van deze bijeenkomst en los en onafhankelijk van de andere programma onderdelen te 

volgen, organiseren we ‘s avonds van 18u-22u op een andere locatie maar vlak in de buurt, ‘Vuur 

voor Vrede’ waar u zich apart voor dient op te geven. Met soep en brood, (breng gerust een 

ander en eventueel zelf lekkere dingen mee) en ook zang, mogelijkheid tot Euritmie en gesprek 

over vrede, 5 euro, graag contant en gepast bij aankomst te voldoen. 

Opgave bij Dafne Boukema: info@sociaalinitiatief.nl


