
‘In deze schildercursus leer je niet hoe je moet schilderen, maar helpt herinneren hoe je schildert.’ 

Schilderen vanuit innerlijke vrijheid, los komen van je gewoontes en oordelen. 

Kom in beweging en je hart en handen wijzen je de weg. De oude wijsheden uit de Veda's en de 
antroposofie komen samen in deze cursus. 

De stappen in deze cursus begeleiden je naar binnen naar je ware natuur, waardoor je bewustzijn 
opent en je schildert vanuit je essentie, kunst en leven smelten samen. 

Het proces staat centraal, niet het resultaat!. 

In het atelier werken we in Stilte. Max.8 deelnemers 

Iedereen kan meedoen, ook zonder schilderservaring. 

 

Voor meer info kun je ook bellen: 06 267 80 863 

 


