
Ik ben een zaad - je klein en

muziek: A. Rhebergen
tekst: H. IjzermanIk ben een zaadje klein en rond

rond en lig ver - bor - gen in de

grond. De aar - de heeft mij toe - ge -

dekt en 'kwacht hier tot de zon mij

wekt. Dan grij - pen mijn wor - tels de aar - de

vast, mijn kiem - pje en steel - tje dat zoekt en

tast. En vindt dan daar bo - ven mijn lie - ve

kind, de zon en de he - mel, de re - gen en

wind. Dan spreidt ik mijn blaad - jes en

richt mij hoog op. En draag dan mijn

kleu - rig - ste bloem - pje in top.


