
 

Geen grens kan scheiden 
wat in de geest vereend behoedt 
de lichtende, glanzende 
en in liefde stralende 
eeuwige zielsverbondenheid. 
 
Zo ben ik in uw gedachtenis, 
Zo zijt gij in de mijne. 

 
                                       Rudolf Steiner 

 

 

9 oktober 1954  -  16 september 2025 

Weduwnaar van Mia Stockman 
 
Ir Elektrotechniek. 
Medeoprichter van de Blauwe Bloem, 
proeftuin voor een andere economie. 
Oprichter van de VAE, 
Vereniging voor Associatieve Economie. 
Onvoltooid bezieler van de Driegeledingsbeleving. 
Stadsgids in Gent en Utrecht 
en in alle steden waar hij zich thuis voelde. 

 

 
Melden met droefheid zijn overlijden:  
 

 
Hilaire ‘Josse’ † en Jeanne ‘Jenny’ † 17.9.2025 Humblet - Smets 
                                                                                                                         zijn  Papi en Mami 

Mia Stockman †                                                                                                                 zijn echtgenote 

Maria De Kegel                                                                               zijn partner 
   en haar kinderen en kleinkinderen                                                                    

Anne Martine Humblet  
   Lotte Uytterhoeven 
   Lyne en Ruben Uytterhoeven - Buyck 
Nicole en Kristin Humblet - Van Cauteren              zijn zussen en schoonzus, 

                                                                                                                              nichtjes en neef 

Els en Mathy Stockman - Bevernage                   zijn schoonzus en schoonbroer 
   en hun kinderen en kleinkinderen                                                    

Zijn petekinderen 

Zijn schoonbroers en schoonzussen Stockman 

Zijn neven en nichten Smets 

En zijn vele vrienden die hem omringden 

 

Luuk wordt begraven met het rituaal van de Christengemeenschap,  
beweging tot religieuze vernieuwing. 
 

De uitvaart heeft plaats op maandag 22 september om 13 u  
op de natuurbegraafplaats van Drongen, Mariakerksesteenweg 223. 
 

Als je nog een late zomerbloem vindt in je tuin, breng je die dan mee 
voor Luuk? 
 
De mensenwijdingsdienst voor Luuk wordt gehouden op zaterdag 4 oktober 
om 10u in de  Johanneshoeve van de Christengemeenschap te Mortsel, 
Hendrik Consciencelaan 107 (ingang op de hoek van de Ter Varentstraat). 
 
 
Woorden van troost naar: Fam. Humblet, Voskenslaan 300, 9000 Gent 

 
 


