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Meer hulp nodig......

hierbij ontvangt u de 17e Nieuwsbrief van de Hulpkring Oekraine. De massieve
beschietingen van het civiele en culturele leven in Oekraine is in de laatste
maanden nog opgevoerd. In Kharkiv gaat het dag en nacht door, het is er
gevaarlijk op straat, kinderen kunnen niet naar school. Ook andere steden zoals
Kyiv en Odessa liggen voortdurend onder vuur. De meeste doelen hebben geen
militaire waarde. Honderden huizen, scholen en ziekenhuizen zijn geraakt,
evenals musea, theaters, kerken en andere culturele gebouwen. Oekraine en het
Oekraiense volk bestaan niet volgens Putin, en de herinnering aan hun taal en
cultuur wordt systematisch vernietigd. Aan het front gaat het moeizaam, ook
omdat de amerikaanse hulp stokte. Verslapt de aandacht?

Ook bij ons kwam het laatste halfjaar minder geld voor Oekraine binnen helaas.
Maar juist nu zijn er verschillende projecten die onze steun hard nodig hebben.
Zo werd op 3 april voor de derde keer een vrijeschool geraakt door de russische
beschietingen. Na de Sofia school in Kyiv en de school in Zaporizja gaat het nu
om de vrijeschool Bazhena en de kleuterschool Raduga (Regenboog) bij Dnipro.
Daar waren geen soldaten en geen nazis.... De schade is aanzienlijk. Vandaar dat
we samen met de Sophia Stichting in Oekraine een oproep doen om deze kleine
school te steunen zodat ze het gebouw weer zo snel mogelijk kunnen herstellen.

Verder zoeken wij al langer samen met Sophia naar middelen om vrije scholen

te helpen die vechten voor hun bestaan. Daarover weer een update in deze
Nieuwsbrief. Bij de christengemeenschap in Kyiv werd ingebroken. De schade
wordt nu opgemaakt. Veel mensen zijn bereid daar hulp te bieden.
Maar er is ook opwekkend nieuws!. In deze Nieuwsbrief vindt u een aantal
reacties van scholen en initiatieven die onze spellen ontvingen. In de vorige
Nieuwsbrief schreven we al over deze actie waarmee we 20 scholen en
initiatieven blij mochten maken met een pakket aan spellen. In dat kader is er
ook een indruk van Anne Mijke van Harten van de firma Earthgames, die het
initiatief nam voor deze actie en de spellen verzamelde.

Er gebeurt teveel om het allemaal in deze Nieuwsbrief op te nemen. Daarom

hebben wij een webpagina bij Antrovista geopend, waar u de vorige
Nieuwsbrieven kunt vinden, evenals enige achtergrond informatie:
https://www.antrovista.com/ukraine.html



https://www.antrovista.com/ukraine.html

Solidariteit tussen vrijescholen? Vervolg

Sinds een jaar schrijven we over de problemen die een aantal vrijescholen kregen
nadat de hulp door de Freunde der Erziehungskunst stopte in mei 2023. Een
aantal scholen en kleuterscholen deden een beroep op onze partner Stichting
Sophia in Oekraine en op de Hulpkring. Het gaat om grote bedragen, die ook de
middelen van de Hulpkring en Sophia overstijgen. Sophia heeft de afgelopen
maanden toch een substantiéle steun gegeven. Maar dat kan niet lang meer zo
doorgaan. Een van de problemen is dat de scholen in Oekraine niet in staat
bleken, met elkaar samen te werken, en fondsen onderling te verdelen. Stichting
Sophia heeft nu in samenspraak met de Hulpkring aangeboden om een
organisatieadviseur aan te stellen, die de scholen helpt om samen te werken en
een gezamenlijk visie te ontwikkelen op hun toekomst. Dat aanbod wordt nu
besproken. Hiervoor is natuurlijk ook geld nodig, maar dit lijkt ons de beste weg
naar een toekomst waarin meer afstemming en initiatief van de scholen zelf
uitgaat. We houden u op de hoogte.

Actie tbv getroffen school Bazhena - Cornelis Boogerd

Op 3 april werden de vrijeschool Bazhena en de kleuterschool Raduga (de
Regenboog) getroffen door een Russische raket. Het is al weer de derde
vrijeschool die geraakt wordt, na de scholen in Zaporizja en de Sofia school in

-3 -



Kyiv. De schade is aanzienlijk, zoals u op de foto’s kunt zien. De Bazhena school
is een jong initiatief in opbouw. Het schooltje is zeer enthousiast en actief, maar
heeft niet de middelen om de schade zelf te repareren. Vandaar dat we hierbij
vragen om een bijdrage voor hen. Hieronder zijn enkele indrukken uit vrolijker
tijden. Hopelijk komt die tijd spoedig weer terug. Voor nu is het een kwestie van
overleven voor hen.

W

i

Inbraak christengemeenschap - Tetiana Nechytailo

Hieronder een bericht dat Tetiana Nechytailo, priester in Kyiv, stuurde over de
inbraak op 14 april.

“Vandaag is ons huis beroofd. 's Ochtends vonden we het slot open, raam kapot,
deur kapot. De voorraadkast is een zooitje. Veel geld gestolen, meerdere
kostbaarheden, een zak snoep en allerlei kleinigheden stonden klaar om mee te
gaan. Met de politie samengewerkt. Ze hebben een vermoeden van wie dit zou
kunnen zijn. Ze gaan het onderzoeken. De zaak is geopend, veel bewijs werd
verzameld. Het is allemaal heel triest, triest dat de ruimte van vertrouwen is
gebroken, triest om me dom te voelen, verdrietig, maar ook dankbaar dat
iedereen leeft. Het pand wordt al gerepareerd.



Wacht alsjeblieft met hulp! Die zal nodig zijn, morgen of overmorgen.
Ik had gepland dat we aanstaande zondag een algemene vergadering zouden

houden over het thema: Vertrouwen, veiligheid, verantwoordelijkheid.
Ik ben zo dankbaar voor degenen die er vandaag waren, hebben geholpen met
opruimen, met de politie gepraat, koffie gezet, glas en vuil schoongemaakt. Ik
had de indruk dat we voor de politie zeer zeldzame mensen zijn. Hun
R wenkbrauwen gingen
K & N vaak omhoog bij de
§ Az o W verhalen over onze

/'.:.‘";’ ‘ gewoontes.

Volgende week loopt
‘ ; ‘ alles  volgens  ons
bekende ritme. Als er
iets gevonden wordt of
noodhulp nodig heeft,

laat ik het weten.”

Tetiana Nechyatilo (2° vr) tijdens spel met ouders

Tot ziens, fijne week iedereen,

Tetiana Nechytaila
priester in de christengemeenschap in Kyiv



Spellen Actie — enkele dankbrieven - Cornelis Boogerd

In de vorige Nieuwsbrief las u over de actie: Spellen voor Scholen. Samen met
Anne Mijke van Harten van Earthgames konden wij aan 20 initiatieven een mooi
pakket met cobperatieve spellen schenken. Zoals Elena Lichoded uit Dnipro
schreef: Iedereen in Oekraine is meer of minder getraumatiseerd. Spel is een
belangrijke manier om pijnlijke ervaringen te verwerken. We zijn dus erg blij dat
het gelukt is! In een andere bijdrage in deze Nieuwsbrief leest u meer over Anne
Mijke van Harten en Earthgames. Hier volgen enkele reacties van de initiatieven
die de spellen ontvingen.

Vrijeschool Borisfen — Kyiv

Vrijeschool Svitovid - Kyiv




Kunst therapie Centrum Consonant — Odessa

Hallo Cornelis. Mijn excuses voor de stilte. Wij in de familie zijn erg ziek
geworden, virussen en andere problemen i b L.

We hebben de paketten met spellen
ontvangen. Het is een wonder en een
schok van zo'n rijkdom aan ideeén, liefde
en zorg voor de kinderen. Vandaag
hebben we al 6 spellen geprobeerd. De
kinderen zijn opgetogen. We zijn
langzaam aan het studeren, vertalen en
verdiepen in de regels van de spellen. We
zullen later de details van onze
observaties vertellen: wat ik leuker vond
aan de spellen, welke we aanpassen.

Kinderen hebben grote
problemen met het geheugen
als gevolg van stress, dus de
spellen zullen geweldig helpen
om hier voorzichtig mee te
werken. Onze psychotherapeut
nam het spel met de
gevoelswezens mee, ze zal het
bestuderen en introduceren in
haar werk met tieners.

Dit zijn de vreugdevolle momenten van onze kinderen met deze prachtige
spelletjes, beter dan welke therapie dan ook....!

(% | ==
h‘i Alla Selikhanovic - Muziek therapeute




Pyaternya - Opvangcentrum oorlogskinderen — Lutsk

Namens de charitatieve organisatie 'Pyaternya' spreek ik als directrice mijn
oprechte dankbaarheid uit voor
de verleende hulp in de vorm
van ontwikkelings- en
didactische spellen voor
jongens en meisjes die ze echt
nodig hebben en niet zelf
kunnen kopen.

Ontvang onze oprechte
dankbaarheid voor uw
betrokken houding ten opzichte
van de problemen van kinderen
die zonder ouderlijke warmte
achterbleven. Wij voegen een
foto- en videoverslag bij. Wij
hopen op verdere

samenwerking en wederzijds begrip.

Met vriendelijke groet, Tetjana Myalkovska

Vrijeschool Logos — Rivhe

Hallo Cornelis en alle vrienden van Oekraine met een hart voor de Oekraiense
kinderen,

we hebben de hele doos met spellen, zonnelampen en de brief ontvangen, en we
willen onze dankbaarheid daarvoor uitdrukken. @

Op het moment bezoeken 10 kinderen tot 6 jaar onze kleuterklas en kunnen
spelen met de houten spellen, en daaraan hun vaardigheden oefenen. De
kinderen van de benedenbouw verheugen zich in andere spellen, en het leren
kennen van de tijd met jullie mooie klokspel.

Al de andere spellen moeten we nog bestuderen, maar we willen hen ook
gebruiken in de groepen met getraumatiseerde kinderen waar we mee werken.
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Vandaag gebruikten we een van de spellen in de
engelse les met mijn leerlingen van de eerste klas.
Deze maand werken we juist met het thema
“kleren”, dus het spel “Parado” paste daar mooi in.
De kinderen waren opgetogen om te proberen
allerlei verschillende kleren bij verschillende
karakters te laten passen. Er werd zoveel
gelachen, dat iedereen wel zo'n spel thuis wilde
hebben. Ik legde hen uit dat dit spel voor iedereen
is, en dat we het hebben gekregen van onze

sprookje, want zij
hadden nog nooit
gehoord van zo'n
. , land en zulke
geweldige mensen die hen deze spellen hadden
gestuurd. Dank voor zulke wonderen! {}

Hallo, vandaag hebben we een spel geprobeerd met
de leerkrachten in onze vergadering. Het was heel
mooi dat ieder van ons kon begrijpen op welk
emotioneel punt in het leven hij of zij staat, en welk
gevoel daarbij kan helpen. De instructies zijn
werkelijk goed, en het spel leert om naar elkaar te
luisteren zonder oordeel of commentaar. Heel erg
bedankt!

vrienden uit Nederland. Het klonk voor hen als een

Nogmaals hartelijk dank, God zegene jullie ziel ® - Myroslava Vasyliuk



Heilpedagogische school Phoeniks — Kharkiv

Op 7 februari ontvingen wij twee grote dozen met spellen Wij hadden al tijd om
met enkele van onze Phoeniks kinderen te [N\ S
spelen. Zij waren ongelooflijk enthousiast!
Ook heb ik de spellen meegenomen naar de
traumapedagogie groepen voor gezonde
kinderen. En morgen komen er nog twee
andere groepen. Deze kinderen zijn tussen 3
en 16 jaar oud.

De kinderen zijn heel erg blij met de spellen.
Ze zeggen dat het bij ons de beste plek is
waar ze elkaar kunnen ontmoeten, spelen en
contacten maken. Heel veel dank aan jou en
Anne Mijke van Harten voor deze geweldige
spellen!

Ik ben ook heel erg blij dat we een ruimte
gevonden hebben voor de traumapedagogie
groepen. We kunnen die huren in een andere
wijk. Daar is het wel een beetje koud, geen
verwarming. Maar ik denk er over na hoe we
een verwarming kunnen regelen en de ruimte
schoon maken. De kinderen kijken er erg
naar uit.

Angelika Merzalova - Muziektherapeut
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Dankbrief van Vrijeschool Dnipro

“Hopelijk komt deze brief goed aan. In naam van de hele gemeenschap van de
vr|]eschool in Dnipro, schrijf ik jullie om onze hartelijke dankbaarheid uit te

: == drukken voor de genereuze schenking van
spellen voor onze kinderen. Wij zijn zeer
gelukkig met deze gift, en we kunnen jullie niet
genoeg danken voor jullie vriendelijkheid en
steun. Het is werkelijk hartverwarmend om
mensen te ontmoeten die de tijd namen om
deze spellen te verzamelen en hen de lange
weg naar Oekraine te verzenden. Wij zijn zeer
dankbaar voor jullie medeleven. De kinderen
van de benedenbouw spelen ermee met groot
plezier. We hebben alleen wat tijd nodig om de
spellen te leren kennen. Dank voor de vreugde
die jullie spellen aan onze school hebben
gebracht, voor het verlichten van onze dagen
en voor het maken van een verschil in het
leven van onze kinderen, “

met warmte en goede wensen
de leraren van de vrijeschool in Dnipro
en Olga Perederii, directrice




Anne Mijke van Harten en Earth Games - Cornelis Boogerd

De werkplaats van Earth Games in Doesburg

Anne Mijke van Harten van Earthgames nam het initiatief om spellen te
verzamelen voor de scholen in Oekraine. Hierboven las u over het succes van
deze actie. Tijd om Anne Mijke wat nader aan u voor te stellen. In 2003 richtte zij
Earth Games op. Zij vertelt daarover:

"Nadat ik een aantal jaren als spelbegeleidster werkzaam was bij een organisatie
voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen stelde ik, in plaats van naar een
werkgever te gaan, mezelf de vraag: wat zou ik nu kunnen en wat zou ik graag
willen. Daaruit is Earth Games gegroeid. Daarbij stond en staat voor mij spel
centraal. Vanuit mijn achtergrond als sociaal pedagogisch hulpverleenster,
spelbegeleidster en hartfocustrainer, verdiepte ik me vanuit Earth Games steeds
verder in spelvormen met een positieve invloed op gedrag en ontwikkeling van
kinderen. In 2004 ontdekte ik de codperatieve spellen van Jim Deacove. Het in
spel mét elkaar spelen in plaats van tegen elkaar, waarbij competitie wordt
vervangen door samenwerking, raakte me diep en is waar ik me de afgelopen
jaren op heb toegelegd om daar alles over te leren. De afgelopen jaren zorgde ik
ervoor mijn kennis daarover te delen zodat in Nederland codperatief spel meer
bekendheid kreeg. O.a. door het schrijven van artikelen, het ontwikkelen van
nieuwe codperatieve spellen en het geven van workshops over codperatief spel.
Inmiddels worden de materialen steeds bekender en werken heel veel scholen,
ouders, therapeuten met de materialen van Earth Games. Wat mij drijft is willen
bijdragen aan de verbinding met jezelf, elkaar en de aarde door middel van spel.
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Spelmaterialen selecteren en samen met anderen spelmaterialen ontwikkelen die

bijdragen aan dat kinderen zich verbonden voelen met zichzelf, de ander en de
aarde is wat ik het liefste doe. In het geven van de workshops raakt me steeds
weer hoe deze spelvormen en spelmaterialen mensen raken, opener maken, meer
verbondenheid laten ervaren. Dit wil ik uitdragen in het onderwijs en mét en voor
mensen die kinderen begeleiden. In mijn visie kunnen we samen door middel van
spel de wereld positief beinvloeden. Veel plezier op de website en mocht u vragen
of wensen hebben, neem gerust contact op.”

Over haar impuls om zich voor de Oekraiense scholen in te zetten vertelt
Anne Mijke:

“In september 2023 stapte Cornelis Boogerd bij mij in de winkel van Earth Games
binnen. We raakten aan de praat en hadden al snel een levendige uitwisseling
ey e waarbij Cornelis mij vertelde
over zijn werk als opleider en
schrijver over de ontwikkeling
van kleine kinderen vanuit Vrije
School pedagogiek en zijn
betrokkenheid bij de
vrijescholen in Oekraine in de
Hulpkring Oekraine. Vanuit mijn
achtergrond in het werken in de
heilpedagogische zorg (zorg
voor kinderen met
ontwikkelingsachterstanden)
was ik geinteresseerd en voelde
ik me geprikkeld om te kijken
Anne Mijke met enkele dozen voor Oekraine hoe we door middel van spel
Foto: Lindy Balduk zouden kunnen bijdragen aan
de ontwikkeling van de
kinderen in de vrijescholen in Oekraine. Al snel ontstond het idee om te kijken of
we spellenpakketten naar Oekraine zouden kunnen sturen. Vanaf dat idee hebben
we steeds een stapje gezet, waarmee we telkens een stukje dichterbij het
moment kwamen dat we daadwerkelijk de pakketten aan het inpakken en
versturen waren!

Vanuit mijn contacten in Earth Games heb ik verschillende leveranciers en
uitgevers benaderd en ze wilden graag meedoen met de pakketten! Hierbij willen
we iedereen bedanken die heeft meegedaan. Sunny Games schonk verschillende
coOperatieve spellen, BS toys stuurde heel veel mooie houten spelmaterialen toe,
Boosterbox schonk ons Story Cubes - Verhalendobbelstenen, Folkmanis Jochen-
Heil in Duitsland schonk 12 Schildpad handpoppen! Erzi uit Duitsland stuurde
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springtouwen. En de Karl-Schubert-Gemeinschaft in Duitsland schonk een aantal
codperatieve tekenspellen. Immenz gaf ons een mooie korting op de zonne-
energie lampjes die meegestuurd konden worden. Geflihlsmonsters schonk heel
veel materialen en een speciale handleiding om te werken met trauma's. Zelfs
dekens met de Gevoelsmonsters erop! De Hulpkring Oekraine bekostigde de
verzendkosten tot aan Duitsland en de zonne-energie lampjes. Daarmee is er
altijd een lichtje op momenten dat er geen stroom is. Oksana en Andrej Gorsky
van Stichting Sophia organiseerden en financierden het vervoer vanaf Duitsland
tot aan de scholen.

Uiteindelijk maakten we 20 pakketten voor 18 locaties en daarna vertrokken de
pakketten met DPD naar Duitsland waarna ze mee konden naar Oekraine, naar de
verschillende scholen. Het werden uiteindelijk veel én grote pakketten, die ook
allemaal op de juiste manier moesten worden samengesteld en ingepakt. Het was
een hele klus! Ik voel me tevreden en blij deze spellen naar de kinderen en
leerkrachten te kunnen toesturen.

De foto's en reacties die terugkomen uit Oekraine van de leerkrachten daar
ontroeren me. Ik vond het erg bijzonder om de kinderen in een kring te zien
zitten en samen de doos uit te pakken of samen de spellen te zien bekijken. In de
reacties van leerkrachten lees ik terug hoe de spellen zouden kunnen bijdragen
aan het geheugen van kinderen, aan traumaverwerking, aan spelplezier, aan
samen zijn, aan ontspanning. Ik hoop dat het bezig zijn met deze spelmaterialen
positieve ontwikkelingskansen voor de kinderen kan geven.

Dank voor deze bijzondere samenwerking!

Met speelse groeten, Anne Mijke van Harten

Hier kunt u Eartgames vinden:
Earth Games

Meipoortstraat 33

6981DH Doesburg

Openingstijden winkel:

do t/m za 14:00 - 16:30 uur

le zondag van de maand 12:00 - 17:00 uur
& op afspraak

www.earthgames.nl
klantenservice@earthgames.nl

06 45440688
Facebook: facebook.com/earthgamesnl
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Antrovista

Antrovista heeft voor de Hulpkring Oekraine een webpagina aangemaakt. Daarop
kunt u de informatie en de Nieuwsbrieven van de Hulpkring vinden. Daarnaast is
er een rubriek “Achtergronden” over de gebeurtenissen in Oekraine.

Er zijn verschillende inzichten en gevoelens over alles wat er gebeurt, en net als
in coronatijd, soms best beladen. Als Hulpkring willen we ons daar niet in
mengen, maar ons vooral concentreren op de hulp. De inhouden die we in de
rubriek “Achtergronden” plaatsen, zijn vrij om te downloaden en geheel voor
verantwoording van de auteurs.

De laatste publicatie op onze webpagina is een interview met dichter-soldaat
Maksim Kryvtsov, die op 7 januari overleed aan het front. Zie het bericht in de
vorige Nieuwsbrief. Ook wijzen we op de uitgebreidere tekst "Oekraine, een
zoektocht naar identiteit” door Cornelis Boogerd. Het is de nederlandse bewerking
van een lezing op 27 mei 2023 voor een internationaal Forum “Paths of Spiritual
Development of man and society” in Kyiv. De tekst is ook in de Oekraiense taal
gepubliceerd door het vrijeschool magazine Dytyna.

Hier kunt u onze eigen pagina vinden: https://www.antrovista.com/ukraine.html

Over de Hulpkring Oekraine

De Hulpkring Oekraine is eind februari 2022 opgericht door Cornelis Boogerd van
de Werkgroep Tsjechié en Slowakije, en Carla van Dijk en Louise Kelder van de
voormalige werkgroep Oekraine en Rusland. Carla trad in juni 2023 weer terug.
Wij besloten onze krachten te bundelen en onze netwerken te verenigen voor
deze Hulpkring. Daartoe konden we een rekeningnummer openen bij de Iona
Stichting. We werken internationaal samen met de Freunde der Erziehungskunst,
de ECSWE (European Counsel for Steiner Waldorf Education), met de
landencodrdinatoren van verschillende landen voor deze actie, en natuurlijk met
scholen, organisaties en vele mensen in Oekraine zelf, met name met onze
partner de Stichting Sophia.

In Nederland werken we samen met de Iona Stichting, het IHF (Internationaal
Hulpfonds), de VVS (Vereniging van Vrije Scholen), Stichting Helias, en met
initiatieven, scholen en individuele mensen die bijvoorbeeld een actie willen
organiseren voor Oekraine.
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Wij begeleidden een aantal vliuchtelingen op afstand naar opvang in Slowakije,
Tsjechié, Duitsland, Roemenié of Nederland. Verder geven we ondersteuning en
informatie aan mensen die in Nederland vluchtelingen opvangen. In Oekraine
helpen wij mensen, vrije scholen en kleuterscholen en andere en initiatieven om
daar te overleven en hun leven tijdens en na de oorlog weer op te bouwen. Wij
ondersteunden verschillende projecten, met name via Stichting Sophia. Door
middel van deze Nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de acties. U kunt ons
financieel steunen op onderstaande rekening.

IBAN: NL23 TRIO 0212 1898 40 van de IONA Stichting, onder vermelding van
NOODHULP Oekraine, of fonds 2755. U kunt in dit fonds ook schenken via de
website van de Iona Stichting: https://www.iona.nl/schenken-algemeen/direct-schenken/

Hartelijk dank voor uw medeleven en ondersteuning,
Namens de Hulpkring Oekraine:

Louise Kelder - louisekelder@casema.nl

Cornelis Boogerd — meel@soverin.net
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