In het laatste boek van Bernard Lievegoed: "Over de redding van de ziel”
wijdt Lievegoed een heel hoofdstuk aan deze Mexicaanse mensheidsleider
(De achtste dag. Strategie van de tegenmachten). Deze gebeurtenis in het
Amerikaanse continent vormen een belangrijk en onontbeerlijk stukje van de
legpuzzel van de wereldgeschiedenis.

De naam Vitzliputzli is een verbastering van het azteekse woord
Huitzilopochtli, hetgeen betekend *Kolibrie ter linkerhand'. De Azteken
bewaarden de herinnering van iets wat meer dan duizend jaar eerder in
Mexico had plaatsgevonden. Zelf waren zij pas omstreeks de 13e eeuw vanuit
Noord-Amerika Mexico binnengetrokken. Zij vereerden deze Vitzliputzli als
een god, hun belangrijkste god, de krijgsgod.

In dit boekje is geprobeerd te ontdekken in welk volk deze Vitzliputzli geleefd
en gewerkt heeft. Het is zeer waarschijnlijk dat dit de cultuur van
Teotihuacan geweest is. De archeologische resten hiervan bevinden zich niet
ver van de huidige hoofdstad Mexico-City.

Volgens Lievegoed heeft Vitzliputzli op indirecte wijze een positive bijdrage
geleverd aan het mysterie van Golgotha. De tegenmachten werden namelijk
voor een deel verzwakt door deze strijd in Mexico.

Tot slot vermeld ik nog een verassende mededeling van Lievegoed op blz.
111; welke ik letterlijk citeer: ”Ooit heeft Rudolf Steiner gezegd dat bepaalde
pioniers in de antroposofische beweging een incarnatie rond Vitzliputzli
hadden doorgemaakt en toen in de strijd tegen het duister een belangrijke rol
hadden gespeeld. In hun huidige incarnatie, zo zei Steiner, zochten deze
individualiteiten de antroposofie. Ik stel mij voor dat dat mensen waren met
een andere natuur dan velen van ons gewend waren...”



